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Bette Westera en Sylvia 
Weve creëerden met 
Dit is geen Cobra een 
gelaagd, uitdagend boek, 
dat de deuren niet opent, 
maar ze met muur en al 
omvertrekt.
Er is het verhaal 
van Marie, die 

maar niet binnen de lijntjes wil kleuren en 
paarse kanaries met wieltjes op papier zet. 
Ze wordt daarom naar de Ambassade voor 
Kinderen met Waarnemingsproblemen en 
Aanpassingsmoeilijkheden gebracht, een tehuis, 
waar ze saaie tekenopdrachten krijgt. Samen met 
andere kinderen komt ze in opstand tegen het 
regime van dertien in een dozijn.

Dit fictieve verhaal wordt in de kaders ludiek 
aangevuld met opmerkelijke feitjes over kunst 
en kleuren met uiteraard aandacht voor de 
Cobra-beweging, maar ook met kwieke, geestige 
doordenkers op woorden of zinnen uit de tekst. 
Voor nieuwsgierige kinderen is er in dit boek 
steeds meer te beleven. Kunstenaar Corry zegt het 
treffend: ‘Magnifiek, dit is niet niks, kinderen. Dit 
moet de hele wereld zien!’
De ontregelende gedachtegang voert het duo 
door tot en met de verantwoording. Als wordt 
verteld hoe de levens van de karakters zich verder 
hebben ontwikkeld, ga je zelfs twijfelen: heeft deze 
Ambassade werkelijk bestaan? Dit is geen Cobra 
straalt uit wat het wil zeggen: wees speels, heb lak 
aan kaders, want niets is wat het lijkt.
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