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‘Ik wil ook iets kwijt,’ zegt Schildpad,
nadat een paar dieren al iets hebben verteld.
Nieuwsgierig buigt iedereen naar voren.

De dieren zitten in een 

kring.
Dat doen ze wel vaker, 
als ze iets met elkaar willen bespreken,
of delen.
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‘Ik heb iets nodig,’ zegt Schildpad een beetje verlegen,
‘maar ik weet niet precies wat…’

‘Is het eten?’ probeert Eekhoorn.
Hij strekt een hand vol nootjes uit.
Schildpad schudt zijn hoofd.

‘Is het gereedschap?’ vraagt Bonte Specht.
Met zijn snavel hamert hij tegen de boombast.
‘Nee,’ zegt Schildpad.
‘Het is niet een ding, maar…’
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Hij denkt aan gisteren, toen de dag begon
met een geknakte bloem.
Bloemen leven niet eeuwig,
dat weet hij ook wel,
en toch voelde hij zich ineens
een beetje sip.
Hij had iets nodig, wist hij,
maar wat?

Schildpad zucht diep.
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‘Misschien dat ik het weet,’ zegt Das.
Hij schuift een stukje naar Schildpad toe.
‘Is het troost?’ raadt hij.
‘Ah, ja…’ zegt Schildpad. 
‘Dat kan het zijn…’

‘Waarom heb je troost nodig?’  
vraagt Zwaan.
‘En wat kunnen we voor je doen?’
Schildpad aarzelt.
Hij weet niet precies waarom,
en al helemaal niet hoe of wat.

‘Daar moet ik over nadenken…’ zegt hij.
‘In mijn eentje,’ voegt hij er snel aan toe.
Stil kijken de dieren 
hoe 
hij 
naar 
zijn 
huisje
sjokt.

‘Kunnen we hem niet, terwíjl hij nadenkt,
alvast wat troosten?’ oppert Ree.
‘Hoe dan?’ vraagt Das.


